Het Einstein meisje
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Een jonge vrouw wordt in Berlijn gevonden in het bos. Zij wordt naar een ziekenhuis gebracht, waar ze
door een psycholoog onderzocht wordt. Ze leidt aan anamnesie. Ze kent wis- en natuurkunde en ze
houdt een mysterieus verband met Albert Einstein—ze had een kaartje van een lezing van de
Nobelprijswinnaar bij zich toen ze gevonden werd.

Het was een klein theater in Amsterdam en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was van deze
solovoorstelling van Annemarie Hagenaars. Het zijn veertig intense minuten, waar wis- en natuurkunde
en het leven van de geheimzinnige jonge vrouw door elkaar heen lopen. Je wilt geen woord missen.
Bestaat zij of bestaat zij niet? Of bestaat zij alleen bij gratie van de waarneming? Haar hoofd is een
zwart gat, maar vertoont het zich als golf of als deeltje?

Het script is—naar ik begrijp— van de hand van Hagenaars zelf, een adaptatie van het boek The
Einstein Girl van Philip Sington. Als natuurkundige erg herkenbaar, ergens een beetje bevreemdend
om op toneel zoveel dingen uit het dagelijkse leven terug te zien. Zo had ik vlak voor de voorstelling
na zitten denken over de geometrie van een zwart gat—naar aanleiding van een vraag—en deze
geometrie werd tijdens de voorstelling verschillende malen precies opgenoemd zoals ik hem net had
opgeschreven.

Af en toe wat langzaam, maar tegen het eind wordt het echt spannend. Dan krijgen we het verhaal te
horen van de verhouding van de jonge vrouw met Einstein. Je wilt dan meer weten, erover lezen. Een
aanrader voor wie enig verwantschap voelt met Einstein of met zwarte gaten.



